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PROGRAMMA

Henry Purcell
(1659-1695)

Ground in Gamut in G, Z.645

Suite nr. 2in g, Z.661
Prelude | AlImand | Corant | Saraband

A New Irish Tune (Lilliburlero) in G, Z.646

A New Scotch Tune in G, Z.655

Trumpet Tune in C, (called the Cibell), Z.T.678

Suitenr. 4 ina, Z.663
Prelude | AlImand | Corant | Saraband

Round Oind, Z.T.684

Suitenr.7ind, Z.668
Almand, very slow ‘Bell-bar’ | Corant | Hornpipe

Chacone in g, Z.T.680

pauze

W.A. Mozart
(1756-1791)

Sonate nr. 13 in Bes, KV 333 (315¢c) op.7 nr. 2
Allegro | Andante cantabile | Allegretto grazioso

Adagio in b, KV540

Dat u vanavond een musicus van de absolute buiten-
categorie gaat horen, dat wist u al toen u uw toegangs-
kaarten kocht. Want als er zoiets als ‘dé pianist’ bestaat,
dan heet hij Grigory Sokolov. Kenners komen super-
latieven tekort als het om zijn spel gaat. “De fenomenale
Russische pianist torent in alle opzichten zo hoog

uit boven zijn collega’s, dat zijn magische spel van

een goddelijke orde is”, schreef NRC en deelde alle
beschikbare sterren uit.

Sokolov - sinds 2022 heeft hij de Spaanse nationaliteit -
wordt gezien als de laatste vertegenwoordiger van

de Russische virtuozenschool. Het leven van de op

18 april 1950 in Sint-Petersburg (destijds Leningrad)
geboren pianist staat volledig in dienst van de muziek.
Hij slaapt weinig, leidt een teruggetrokken leven, is

streng vegetariér, geeft zelden interviews, is wars van
effectbejag en marketing en vindt het tijdverspilling om
met orkesten te repeteren of cd’s op te nemen. Een
bijzondere en onafhankelijke geest al met al, die van een
andere planeet lijkt te komen, een van onvoorstelbare
muzikale schoonheid.

Vanavond speelt hij voor de pauze louter werk van

de Brit Henry Purcell, een van de belangrijkste
barokcomponisten. In het tweede deel buigt hij zich
over de maestro uit Salzburg. U zult horen hoe Sokolovs
compromisloze toewijding doorklinkt in zijn recitals.

“Je kunt je geluk zoeken in reizen, spirituele trips of
boeken. Of je woont een recital bij van de Russische
meesterpianist. (...) Zijn musiceren is een avontuur van
en voor de geest. Sokolov mag je niet missen.” (NRC)



